
Lied 

Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken,  
brood om te breken, 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend, door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend,  
wankel gelovend door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam.  
 
Welkom in onze geloofsgemeenschap 
We steken lichtjes aan bij de houten kaarsjes 
van onze dopelingen van vorige maand:  
Jerom Van Damme en  
Oliver Van Damme 
Josephine Anim 
We vragen Gods zegen over hen  
en over de dopeling van deze namiddag 
en over alle kinderen. 
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Welkom 
 
Gebed om nabijheid  
Jezus schreef met zijn vinger in het zand.  
Hij bukte zich en schreef in ’t zand. 
Wij weten niet wat Hij schreef,  
Hij was het zelf vergeten,  
verzonken in de woorden van zijn hand.  
De schriftgeleerden,  
die Hem aan de tand hadden gevoeld  
over een vrouw, 
die volgens de wet moest gestenigd worden, 
die schriftgeleerden stonden aan de kant. 
  
‘Ik oordeel niet, ga naar huis  
en zondig voortaan niet meer.’ 
 
God, laat onze fouten  
in het losse zand geschreven staan,  
zodat ze verwaaien  
en ons niet langer achtervolgen.  
God van bevrijding,  
spreek uw woord opnieuw en zeg:  
"Leef vrijuit! De toekomst ligt  
in uw handen.”.  
Dat wij met Jezus als gids  
alle ruimte geven aan de liefde. Amen. 
 
 
Inleiding op de lezing 
In de eerste lezing horen wij de beeldende taal 
van Jesaja:  
"Denk niet meer aan het verleden.  
Ik onderneem iets nieuws. Ziet ge het niet?"  
Zo'n nieuwe weg opent zich ook  
voor de overspelige vrouw uit onze evangeliele-
zing.  
 
Eerste lezing  Jesaja 43, 16-21  
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie Johannes 8, 1-11  
Jezus, ik denk aan Jou,  
Jezus, ik spreek over Jou,  
Jezus, ik hou van Jou.  
 



Homilie 

Voorbeden 
Laten we in de stilte van ons hart ademhalen en  
ruimte geven aan onze diepste bekommernissen. 
 
God, wij vragen U,  
maak ons ontvankelijk voor uw spreken vandaag.  
Doe ons kijken in uw spiegel om te zien 
of onze inzet gaat naar waar  
het echt op aan komt: 
de realisatie van uw tien woorden.  
Maak ons tot mensen die oude zekerheden  
kunnen loslaten en openstaan  
voor wat komen gaat.  

 
 
 



God wij vragen U,  
houd de herinnering aan uw bevrijding levendig.  
Onderdrukking wordt maar mogelijk  
als mensen vergeten dat zijzelf ooit slaaf waren 
in Egypte.  
Bidden wij daarom met aandrang  
tegen het vergeten. 
Laat ons bidden, laat ons bidden  
in de stilte .. 
 
God wij vragen U , 
voor de partnerorganisaties van  
Broederlijk Delen in Burkina Faso. 
Dat hun vormingsinitiatieven renderen  
en dat ze vrouwen ondersteunen  
om op een agro-ecologische manier te tuinieren.  
Dat zij steeds meer boeren kunnen overtuigen  
om giftige pesticiden te vervangen  
door biologische alternatieven.  
Dat zij verder invloed kunnen uitoefenen  
op beleidsmakers. 
Laat ons bidden .. 
 
God wij vragen U, 
geef steun aan de ouders van onze dopelingen  
zodat hun kinderen kunnen opgroeien  
in een wereld  
waar er plaats is voor iedereen en met respect 
voor mens en natuur. 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap: 
dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…) 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…) 
Laat ons bidden .. 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in de God van liefde 
die ons vraagt om vooroordelen 
uit ons midden op te ruimen, 
en die zich met ons verbindt. 
 
We geloven in de God die niet veraf is, 
die de hoop van mensen tot de zijne maakt, 
die het lijden van de mensen ziet 
en de pijn van de wereld voelt. 
 
We geloven in de God die zich verenigt 
met wie arm is en onderdrukt, 
met wie snakt naar echt geloof, 
en smeekt om medestanders. 
 
We geloven in de God die kwetsbaar is  
en pijn lijdt om zijn volk, 
maar wiens verbond met hen sterk 
en voor eeuwig onbreekbaar blijft. 



Offerande  
Wil jij ook onze  
geloofsgemeenschap  
mee steunen? 
De misdienaars komen 
graag rond voor  
jouw bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Dank je wel! 
 
Gebed over brood tot leven 
Mag het verhaal van Jezus in ons verder gaan,  
dat ook wij goed nieuws brengen  
en een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt.  
 
God van alle mensen,  
wij danken U omdat wij door Jezus  
leren kijken met andere ogen.  
Hij laat ons zien dat Gij  
ons zoveel geeft om van te leven.  
Wij danken U omdat wij Jezus  
mogen kennen  
en Hij tot ieder van ons zegt:  
"Wie wil mag bij mij horen". 
 
Jezus was een lichtdrager voor vele mensen.  
Toen mensen ziek waren,  
bracht Hij licht door hen te genezen.  
Hij veroordeelde mensen niet,  
maar gaf hen telkens weer nieuwe kansen.  
 
Bevestig in ons al wat goed is.  
Geef ons nieuwe ogen om te zien,  
geef ons open handen om te schenken,  
geef ons een hart om lief te hebben,  
geef ons de kracht om te geloven  
in een betere wereld voor iedereen.  
 
Mag het verhaal van Jezus in ons verder gaan,  
dat ook wij goed nieuws brengen  
en een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt. 
 
Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,  
die zich met hart en ziel  
gegeven heeft aan deze wereld.  
Die Gij geroepen en gezonden hebt  
om aan armen uw Blijde Boodschap  
te verkondigen,  
om recht te doen aan  
wie onrecht werd aangedaan  
en om voor ons allen, het evenbeeld  
te zijn van uw mildheid en uw trouw.  
 
 



Wij danken U dat wij U mogen noemen:  
onze God en onze Vader. 
Laten ons daarom samen bidden,  
het gebed dat God ons zelf geleerd heef: 
 
Onze Vader 
 

Gebed om vrede 
Vrede is bidden om leven, 
om recht en rechtvaardigheid. 
Vrede is dromen en weten  
dat versteende harten kunnen breken. 
Vrede is mensenleed onder ogen durven zien  
en pijn meevoelen. 
Vrede is gewetens wakker schudden  
op gevaar voor eigen leven af. 
 
God,  
geef ons de nodige innerlijke onvrede  
om te kunnen bidden om vrede. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
Bieden wij U barmhartige Vader  
dit dankoffer aan. 
In de gemeenschap van de Kerk  
die leeft door Jezus’ Geest  
vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Communie  
 
Om in stilte over na te denken 

 
 

 
 

-Is ze gestenigd?  
-Neen.  
-Ze was toch op heterdaad betrapt?  
Is ze dan nog kunnen ontsnappen?  
-Neen.  
-Is ze dan vrijuit gegaan?  
-Waarschijnlijk wel, ik ben niet gebleven.  
 
Intussen stond de integere Jezus  
heel alleen bij de vrouw.  
Haar lichaam trilde nog van panische angst.  
Jezus zag het lijden van de vrouw,  
en wie lijden ziet,  
ziet niet de zonden van de mens.  
"Ik veroordeel u niet,  
ga heen en zondig voortaan niet meer". 



Slotgebed 
De misstappen van mensen 
beitel je niet in steen, 
maar schrijf je op in het zand 
zodat ze kunnen verwaaien. 
God, zo gaf uw zoon Jezus  
iedereen de kans zich te herpakken. 
Vooruitkijken,  
niet halsstarrig vasthouden aan wat ons kluistert 
aan een slecht verleden. 
Zo mogen wij op weg gaan, 
elke dag een beetje meer naar Pasen toe. 
Amen. 
 
Lied 

Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizend maal.  
Want dicht bij ons .... 
 
Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  
Want dicht bij ons ...... 
 
Wij zoeken U o Heer  
en breken 't vriendenbrood, 
aan tafels van verlangen  
en ver van ons de dood. 
Want dicht bij ons...... 
 
Mededelingen 



Zending en zegen 
We krijgen de belofte dat nieuw leven mogelijk is. 
Mensen kunnen kiezen om te werken  
aan een rechtvaardige samenleving.  
Daartoe worden we op weg gezet! 
 
Moge God ons gaande houden. 
Moge Hij ons zegenen en in ons laten groeien  
de toekomst die vandaag begint. 
In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest 
 
 
 

Helpende handen gezocht:  
9 april vanaf 9.30u 
- voor flyers van broedelijk delen te tellen 
- voor palmtakken te knippen  
 
 
 
 
Verzoeningsviering dinsdag 15 april  
om 19.30u 
 
Witte donderdag 17 april om 19.30u 
 
Op Goede Vrijdag,  
18 april om 15u en om 19.30u 
- bidden bij de kruisweg van Jezus  
- voor wie wil nadien creatief  
  verwerkingsmoment naar keuze,  
   tot max 16u15 
- voor alle leeftijden (+vormelingen) 
 
Paaswake zaterdag 19 april om 20u  
met Sint –Cecilia koor 
 
 
Paasvieringen 
- zaterdag 19 april: 20u 
- zondag 20 april: 10u30 met het huisorkest 
  daarna rapen we  paaseieren in de tuin  
  van de pastorij 


